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Voorwoord 

& WE ZIJN VAN START!! 

Wat een enorme spannende tijd was het, het wachten op de eerste dag dat we ons 

nieuwe THUIS konden betreden. 

Ondertussen zijn wij al heel wat nachtjes verder en is het echt ons eigen geworden. 

Tot op heden mochten de bewoners het met hun drietjes doen, maar mogen we per 1 

februari 2023 de vierde bewoner verwelkomen binnen onze groep. 

We zijn natuurlijk erg blij dat we een vierde bewoner mogen toevoegen in ons 
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Woensdag 5 oktober - Verrassing!!! Officiële opening 🥳 

Op woensdag 5 oktober was de opening van onze mooie nieuwe woonboerderij. Als 

grote verrassing kwamen Tomas Suslov en Peter 

Leeuwenburgh van F.C Groningen bij ons langs om de officiële opening te doen. Wij 

als bewoners mochten het lintje doorknippen. Hierna hebben we ze een rondleiding 

gegeven door ons huis. 

Als verrassing kregen we een voetbal en een t-shirt met de handtekeningen van de 

selectie. 

Ook mogen we als VIP’s aanwezig zijn bij een wedstrijd van FC Groningen tegen 

Fortuna Sittard. 

Het was een topdag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 8 Oktober - 4 mijl 4 you 🏃 

Op een stralende en zonovergoten zondag 9 oktober gingen we in de middag kijken bij 

de 4 mijl. 

We stonden bij het startpunt en dat was best spannend en druk! 

We schrokken vooral van het eerste startschot, wat de meneer in de rode jas met een 

kleine revolver deed. 

Omdat we daarna wisten dat ieder kwartier een nieuwe start was, deden we elke keer 

onze oren dicht als het startschot weer kwam. 
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Het was erg leuk om iedereen te zien starten met rennen, we zagen zooooveel 

verschillende mensen! De bewoners zagen iemand in een konijnenpak, en toen bleek 

het ook nog eens een trainer te zijn van één van de bewoners! We zagen ook nog twee 

collega’s rennen. 

Ook zagen we dat er opvallend veel kinderen en ouderen mee deden, dat vonden we 

erg knap van ze! We gingen ook een beetje meedansen en zingen met leuke muziek die 

gedraaid werd op de rotonde. 

Tot onze verbazing wist één van ons, bijna alle liedjes met titel en artiest te benoemen! 

Wie weet doen we zelf volgend jaar ook wel mee…..:) 

 

 

 

 

 

 

Maandag 22 oktober - Welkom buren 🏡 

Het was even spannend of we het gingen redden, want vooraf werd de eerste wedstrijd 

gespeeld van het WK, Nederland - Senegal. 

Na een wat “slechte” wedstrijd met een goede uitslag konden we er tegen aan, de 

koffie stond al te pruttelen en de cakes waren gesneden. 

Daar ging de bel iets na zevenen. 

De eerste twee buren kwamen binnen met een welkomstcadeautje en al snel volgden 

er meer! 

Dit hadden we vooraf niet geweten dat er toch zoveel buren zouden komen, in totaal 16 

buren kwamen over de vloer om te kijken naar maandenlange verbouwing wat het 

uiteindelijk is geworden. 

Ze vonden het allemaal prachtig, de grote bewondering voor de autocollectie, de 

“voetbalkamer”, zoals ze het zeiden en de mooie inrichting. 

Toen eenmaal iedereen binnen was komen druppelen, hebben wij ze van een kopje 

thee of koffie voorzien met onze zelfgebakken cake. 
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Ondertussen kwamen we met iedereen aan de praat, over hoe we hier woonden en wat 

we allemaal doen tijdens het werk of vrije tijd. 

De koffie was op, dus toen door naar de rondleiding. 

We hebben maar even wat groepjes gemaakt aangezien het toch een grote groep was 

om in één keer de ronde te doen. 

De buren waren bij gekletst dus langzaamaan gingen ze weer terug naar hun huis , wij 

waren onder de indruk over hoe aardig en vriendelijk we werden ontvangen in de 

buurt! 

Er was weer rust in het huis en door naar Chateau Meiland! 

 

Zondag 13 November -FC GRONINGEN - FORTUNA SITTARD⚽ 

Tijdens de opening hebben we kaartjes gekregen voor de wedstrijd 

Groningen - Fortuna Sittard. Hier zijn we op zondag 13 november samen met Wouter 

naartoe geweest. Het was prachtig weer dus zijn we lekker op de fiets naar het voetbal 

stadion gegaan. 

Sabine en Isa kennen een oud begeleidster die in het supportershome van FC Groningen 

werkt, van haar mochten we daar even naar binnen om vooraf wat te drinken. 

Hierna zijn we naar onze stoelen gegaan, we hadden hele mooie plaatsen direct tegen 

het veld aan. We zaten achter de trainer van Fortuna, dit was nogal een druk 

mannetje. Hij liep continue te ijsberen en te roepen naar zijn spelers. Het was een 

spannende wedstrijd, er werd vuurwerk afgestoken door de supporters van FC 

Groningen. Helaas had FC Groningen met 2-3 verloren. 

Het drukke mannetje ↘ (trainer van Fortuna Sittard) 
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Na de wedstrijd mochten we nog even naar VIP lounge, ook hiervoor hadden we 

kaartjes gekregen. 

Voor de spelers hadden we een taart laten maken met een foto van ons en twee spelers 

van de club. 

Tijdens een drankje in de lounge hebben we de taart overhandigd aan de aanvoerder. 

Na de wedstrijd zijn we gezellig met Janine nog even uit eten geweest bij de pizzeria in 

Haren! 
 

 

Maand December  -It’s the most wonderful time of the year🎄 

Van kerstboom optuigen, lekker eten tot aan sportief midgetgolfen. De maand 

December zat vol activiteiten om gezellig met elkaar de feestdagen door te komen. 

Tweede Kerstdag was ook een dag vol lekker eten, in de ochtend begonnen met een 

heerlijke kerstbrunch tot in de avond met elkaar gourmetten. Wij konden bij de lokale slager 

een pakket bestellen dat tot in de puntjes geregeld was, van salade tot stokbrood, sausjes en 

natuurlijk het vlees. We hebben mogen genieten van elkaars gezelschap met een heerlijk hapje 

eten erbij. 
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Op vrijdag 30 december zijn we gaan Glow in the Dark 

midgetgolfen ⛳ in Assen! 

Samen met Wouter zijn we in de auto die kant op gereden, de heenweg was al leuk want we 

hadden kerstversiering in de auto. 

Daar aangekomen zijn we eerst eventjes aan de bar gaan zitten om onze nieuwe 

medebewoonster op te wachten. Toen zij er ook was begonnen we! Het waren erg 

verschillende banen, makkelijke maar ook vrij moeilijke. We hadden al wat ervaring met 

midgetgolfen op de Nintendo Switch! Na de tijd zijn we nog even in het restaurant gaan zitten 

met uiteraard bitterballen en wat drinken. 

Oudejaarsavond 31 december🎆hebben we samen gevierd op de groep. 

Overdag hebben we lekkere oliebollen gebakken en echte knieperties proberen te maken. 

Helaas waren ze niet heel goed gelukt qua vorm, maar de smaak was in ieder geval goed! 

Janine heeft stoofvlees gemaakt, wat we lekker met z’n allen hebben gegeten. 

Daarna was er een oudejaarsconference van Guido Weijers op tv. 

Hij was een beetje grof, maar ook grappig. 

Daarna hebben we ons hoofd gebroken over wie er toch onder de maskers kon zitten bij the 

Masked Singer! 

Ondertussen keken we regelmatig naar buiten omdat er al een hoop vuurwerk afgestoken 

werd. 

Zelf konden we ook niet wachten tot 0.00… Er werden al een aantal grondbloemen afgestoken 

die avond! 

Klokslag 00.00 hebben we met zijn allen geproost op een gelukkig en gezond 2023, mét een 

glaasje bubbels natuurlijk. 

Nadat we de buren een hand gegeven hebben en het vuurwerk hebben bekeken, snel het bed 

in en lekker uitslapen op 1 januari. 

We wensen iedereen een KNALLEND NIEUWJAAR! 


